
Sportpark Blikkenburg 

VILLA VAN AALTEN 

Tijd: 14.30 uur 
 

07-04-2018 

V.V. FZO 1 – De Posthoorn 1 

 

   uw partner voor incidentele-of structurele officeoplossingen  



Zilver fabriek & Sportprijzen 

 

                       "W VAN VELUW BV” 

EMAILLE-ZILVER-GOUD 

 
ONDERSCHEIDINGEN * ERE-INSIGNES 

SPELDJES * PINS 

CARNAVALS- * SPORTMEDAILLES 

PENNINGEN * PLAQUETTES * MUNTEN 

UNIFORMONDERSCHEIDINGSTEKENS 

NAAMBADGES * PETEMBLEMEN 

RIEMEN MET GESP * KNOPEN 

DASSCHUIVEN * MANCHETKNOPEN 

SLEUTELHANGERS * WINKELWAGENMUNTJES 

BRIEFOPENERS * THEELEPELTJES 

 

 

U KUNT VRIJBLIJVEND ONZE BROCHURE 

AANVRAGEN 

WIJ ZIJN U GRAAG VAN DIENST!! 

 

Woudenbergseweg 19 B, 3707 HW  Zeist - Holland 

Postbus 65, 3700 AB  Zeist - Holland 

Telefoon: 0343 – 49 22 00    Fax: 0343 – 49 22 29 

E-mail-adres: info@vanveluw.nl 

Internet: www.vanveluw.nl 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

      Stand 07-04-2018 

1    FZO  19 - 52  
2    Hees  18 - 46 

3    Bunnik '73  20 - 38 

4    OSO  18 - 34 

5 Eemboys  19 – 34 

6 VOP  17 - 33 

7    BZC ‘13  20 - 23 

8    Patria  18 - 22 

9    Baarn  19 - 20 

10  SEC   18 - 18 

11  Austerlitz  17 - 17 

12 Posthoorn De   18 - 13 
13 Vliegdorp  20 - 10 

14 Eemnes SV  19  -  8 

Stand 3e Periode 

1   Hees          3 - 9  +14 

2  FZO         3 - 9  +  5 
3   Eemboys         3 - 7  +  6 

4   Bunnik          3 - 7  +  6 

5   Baarn          3 - 6   +  4 

6   BZC          3 - 4  +  4 

7   VOP          3 - 3  +  1 

8   Austerlitz          3 - 3   -   4 

9   SEC                 3 - 3 -   5 

10 ‘t Vliegdorp       3 - 3  -   5 

11  OSO          3 - 3  -   7 

12  Posthoorn  3 - 3  -   8 
13  Patria          3 - 3  -   8 

14  Eemnes          3 - 0  -   3 

Programma 07-04-2018 

FZO - De Posthoorn 

BZC - Hees 

Bunnik - Austerlitz 

Eemboys - Vliegdorp 

OSO - Baarn 

Patria - SEC 

VOP - Eemnes 

Programma 14 – 04 – 2018 

Aanvang 14:30 uur 

 

FZO – Hees 
 

Kom met ze alle ons aanmoedigen 

We hebben nu een paar lastige tegenstanders gehad. Bunnik is altijd 

lastig, die wedstrijd hebben we dan ook met veel pijn en moeite 

gewonnen. Tegen VOP wisten we na de uitwedstrijd, de enige die we 

verloren hebben, dat het een moeilijke wedstrijd kon worden. Als we ze 

dan ook nog eens helpen wordt het er niet makkelijker op. Maar gelukkig 

is de selectie nu zo sterk en hebben we zo veel vertrouwen, dat we al snel 

de stand konden omdraaien. We moesten het de tweede helft afmaken 

maar dat deden we niet. Daardoor lieten we de tegenstander in de 

wedstrijd komen en kregen we het in de laatste minuten nog moeilijk. 

Uiteindelijk sleepten we terecht de overwinning binnen. 

  

Nu staat de wedstrijd tegen De Posthoorn op de agenda, een leuke en 

gezellig club. Dit seizoen geen hoogvlieger, die het van het fysieke duels 

moet hebben. Voor hen komt het erop neer om het seizoen zo goed 

mogelijk uit te spelen. Ze doen niet mee om de prijzen en in onze klasse 

kan je ook niet degraderen. Dus nog acht keer aan de bak en dan zit het 

er op. 

Natuurlijk zullen ze elke wedstrijd hun best doen, het is dus aan ons om 

te zorgen dat we uit de duels blijven en om de punten hier te houden. 

  

We kijken natuurlijk ook naar wat Hees doet elke keer maar die blijven 

winnen en ze scoren er aardig op los! We staan dan wel zes punten voor 

met één wedstrijd meer gespeeld. Maar inmiddels nog maar met tien 

doelpunten voor. Niet alleen winnen is voor ons dus noodzaak, maar ook 

om nog zoveel mogelijk doelpunten te maken. Want dat kan aan eind van 

het seizoen wel eens belangrijk worden. 

  

We kunnen je steun goed gebruiken volgende week want het zal zeker 

een gekkenhuis worden bij Hees. Dus kom allemaal mee om ons aan te 

moedigen! 



Haarstudio Zeist  

W.C. Kerkenbosch 26 A  

Tel: 030 – 6922305  

 

Behandeling zonder afspraak  

Open van 09.00 tot 17.00 uur  

 

F.Z.O. leden 20% korting  

Zaterdags gesloten. 

 

 

 

Als de laatste fase van de competitie aanbreekt dan gaan de prijzen weer verdeelt 

worden. Deze fase heb ik als actieve speler van FZO heel vaak mogen meemaken.  

De allermooiste herinnering is het seizoen 2008/2009. Het eerste kampioenschap in 

het bestaan van onze prachtige club en ook mijn eerste kampioenschap in mijn 

keepers carrière. 

 

Toen een elftal met een mix van jonge jongens en ervaren spelers. Een ijzersterke as 

met topscorer Lucien Brouwer, Good Old Niels Geresteijn op het middenveld, 

betrouwbare laatste man Bert Hordijk, pijlsnelle Richard Gouw en ik zei de gek 

tussen de palen. En niet te vergeten als mentor van de groep de oud prof Piet 

Schrijvers.. 

Piet was geen hele gezellige trainer maar wist van deze groep een sterk geoliede 

machine te maken. Hij haalde het beste uit iedereen. Spelers als Roan Snellaars en 

pinch hitter Charrel van Rhenen liet hij boven zich zelf uitstijgen. 

Het was een hecht team..dat zorgde voor een mega climax op die mooie zaterdag 

begin mei 2009... 

We werden kampioen in de 4de klasse G.. 

Blijdschap en tranen bij een ieder die deze club zo dierbaar is.  

Bas den Haan en Harrie Meijer, de toen nog levende club iconen konden hun geluk 

niet op!  

Een feest op FZO is niemand onbekend maar dit feest was er een die ieder die er 

getuige van was nooit meer vergeet.. 

 

Nu 9 jaar later mag ik na een aantal afscheidsmomenten weer deel uitmaken van een 

heel goed team die alle ingrediënten in huis heeft om voor de tweede keer in het 

bestaan van FZO kampioen te gaan worden.  

Niet meer als basis speler maar lid van de staf en in de rol van reserve keeper. 

Deze groep groeit iedere week meer en meer naar elkaar toe en onder de bezielende 

leiding van Remco alias ‘Pino’ komen we steeds dichterbij dat hele mooie moment... 

Toch zijn er nog een paar lastige hobbels te nemen.. 

Volgende week de beslissende pot tegen Hees in Soest. Dat zal een wedstrijd op het 

scherpst van de snede worden met veel publiek van beide partijen. 

Maar het gevoel is goed...deze groep gaat het dit seizoen gewoon flikken..de 

kwaliteit is aanwezig..de beste ploeg in de regio hoor ik velen zeggen.. 

Het enige waar we voor moeten waken zit tussen de oren! Voetballen kunnen we 

wel! 

Ieder moet zich beseffen dat je een kampioenschap in een 1ste elftal misschien maar 

1x in je leven mee maakt.  

Een historisch moment bij een club die dit niet stilletjes voorbij zal laten gaan... 

En wil je de details weten vraag het maar aan Lucien of ondergetekende.. 

 

Pieter Koster 



        

 Winkelcentrum Vollenhove 

 Laan van Vollenhove 3267 – Zeist 

 Ook voor uw feesten en partijen 

Tel :  030 - 69 61 602 





  

 

Op de eerste echt uitbundige lentedag van het jaar, zoals vandaag – of stiekem 

gisteren al, dat weet ik bij het schrijven nog niet – moet ik altijd denken aan 

Maarten van Roozendaal. Een van mijn grote helden was hij (ís hij): de Brel en 

Shaffy van de jaren negentig en nul. Een zanger met een stem van schuurpapier, en 

teksten van goud. Hij stierf vijf jaar geleden, aan de gevolgen van longkanker, 51 

jaar oud pas.  

 

Naast zijn iconische lied ‘red mij niet’ – een aanklacht tegen alle geloven, met als 

gedachte: doe wat je wilt, geloof wat je wilt, maar laat mij met rust (een motto dat 

ook uitstekend bij FZO’ers past) – is zijn mooiste lied zonder twijfel ‘Mooi’. Een 

lied waarin hij de ontluikende lente bezingt. ‘Zie de lammeren nou toch lurken aan 

hun vers geschoren moeders. En hoe de jonge zwanen donzen in de zachte sloot.’ 

En zo gaat het maar door, en het refrein is: ‘Ik ben goddank nog een keer een 

jonge lente waard. Mooi! Het is om te janken zo mooi!’  

 

Wat heeft dit met voetbal te maken? Nu, vrij weinig, maar ik kan wel schrijven dat 

we veel doelpunten nodig hebben, en dat iedere wedstrijd vanaf nu een finale is, 

maar dat wist u al. Maar in zekere zin in het spelen van amateurvoetbal ook een 

wekelijkse uitroep: Mooi! Het is om te janken zo mooi. Ik voetbal zelf nu een paar 

jaar niet meer, en ik mis het intens. Als je nog wel iedere week de wei in mag, is 

dat iets om dankbaar van te genieten. 

  

FZO – het eerste elftal althans – beleeft net als vorig jaar een prachtig seizoen. 

Sterker nog: er wordt beter gevoetbald, en de cijfers zijn nog beter. Helaas is er 

nóg een ploeg die ook zo goed is. Of, helaas: misschien is het juist goed. Volgende 

week wacht de kraker tegen Hees, en wat is het (om te janken zo) mooi dat je 

zulke wedstrijden spelen kunt als club! Wat een voorrecht om dat als speler mee te 

maken. Maar wat zou die wedstrijd volgende week leuker zijn, als we vandaag 

eerst wonnen. 

  

En dat is dan de les van Maarten van Roozendaal: geniet van ieder moment. 

Vandaag ontspringt de lente. Vandaag mag je voetballen. Thuis, tegen de 

Posthoorn, op je eigen hoofdveld. Alle reden om een traantje weg te pinken, en 

vooral niet aan volgende week te denken. Ik hoop dat u vandaag geniet van de 

lente, en van het voetbal.  

 

(En zoek op YouTube dat lied (Mooi!) van Maarten van Roozendaal even op.) 

 

Jan Beuving 

Kampioenkoorts? 

 

Ik als 31 jarige en nu voor het eerst in me carrière als senior 

kampioenkoorts hebben! Bij s.v. Zeist zijn we wel 

gepromoveerd maar door middel van de na competitie en dat 

is toch een ander gevoel!  

 

Met nog 7 wedstrijden te gaan en 6 punten voorsprong op 

Hees ( dat nog een wedstrijd heeft in te halen) komt het toch 

akelig dichtbij! Wij als FZO zijnde moeten dan ook echt van 

wedstrijd tot wedstrijd kijken en niet al bezig zijn met de 

wedstrijd tegen Hees!  

 

Vandaag staat De Posthoorn op het programma, we zijn 

natuurlijk verplicht om de 3 punten in Zeist te houden! 

Ondanks vele blessures hebben we tot de dag van vandaag een 

geweldige reeks neer gezet. Het was niet altijd met prachtig 

voetbal wat men van ons verwacht maar de 3 punten zijn toch 

het belangrijkste!  

 

Wij als team van FZO gaan  er alles aan doen om op deze plek 

in de ranglijst te blijven staan! Met steun van onze harde kern 

en onze technische staf moet dat zeker gaan lukken! Alle steun 

kunnen wij in deze periode goed gebruiken!  

 

Ik wil iedereen bedanken die ons hebben gesteund en blijven 

steunen!  

 

Gr.  Kevin 



       





SELECTIE F.Z.O.  

1 MITCHEL PLAZIER 

2 ROBIN EERKENS 

3 FRANK BOSMAN 

4 HENRICO DE BRUIN 

5 DENNIS SPRONG 

6 ROBERT VELDHUYZEN 

7 DENNIS KOUDIJS 

8 MIKE VAN ESSEN 

9 LUCIEN BROUWER 

10 DANNY TER HOEVE 

11 EMILE  BROUWERS 

12 JEFFREY RENZENBRINK 

13 KEVIN VAN SCHOONHOVEN 

14 PIETER KOSTER 

15 JORDY WELDINK 

16 SANDER EERKENS 

17 KENNETH VAN MAARSCHALKERWEERD 

18 LAURENS MIDDELHOVEN 

  19 SIEJAR RAFIQ 

  20 OUSSAMA TAOUFIK  

  21 JOOST  RAMPEN 

Pupil van de week;  
Trainer  : Remco Claessens 

Ass. Trainer  : H. Meijer & R. Gouw 

Keepers trainer : P. Koster 

Leiders  : R. de Haan & L. Bijron  

Grensrechter : C. Claessens  

Verzorger      : G. Gouw 

Fysiotherapeut : A. Onland 

De wedstrijdbal FZO – De Posthoorn wordt gesponsord door;

  

 ETOS       

Beauty   * Gezondheid   * Lichaamsverzorging  

*Moeder & Baby   *Cadeaus 

   Etos Griffioen Kerckebosch  

Charlotte Griffioen  

Kinderdagverblijf 

‘t Rakkertje 


